
“Na enkele hectische jaren wonen we nu toch al vijf jaar samen. Door ons leeftijdsverschil 
was onze relatie niet altijd gemakkelijk naar de buitenwereld toe. Maar nu is de tijd 
aangebroken voor bezinning, om te genieten van onze eigen ruimte en ons welbevinden, ja…
om onszelf te sparen. En wat er allemaal gebeurd is, dat is een soort van emotionele bagage 
die je ook meeneemt.” 

Over de reizen naar Kenia en Indonesië: “De reizen die we gemaakt hebben deden ons inzien 
dat het gras niet altijd groener is aan de overkant en dat we geen reden tot klagen hebben. 
Reizen, dat is eigenlijk indrukken sparen.” 

Hij over zijn motor: “Ook al is het voor anderen misschien een statussymbool, voor mij is het 
dat echt niet. Mijn motor staat voor vrijheid en voor de mogelijkheid om te vluchten, zelfs al 
heb ik daar geen behoefte aan. Het idee van te kùnnen vluchten, dus. De uren die ik spendeer 
aan mijn motor, zijn uren waarin ik met mezelf bezig ben.” 

Zij over haar kat Mo: “Mo is heilig voor mij, echt waar. Als ik iets zou ‘sparen’, dan wel mijn 
kat. Waarom? Omdat hij me altijd in mijn waarde laat en me nooit teleurstelt.” 


