
Jos en Ellie Raats leerden elkaar kennen tijdens een boottochtje in Keulen. Het koppel 
trouwde, maar bleef een tijdlang kinderloos. Zelf kinderen krijgen zou niet lukken, zeiden de 
dokters. Nadat ze twee jongens uit Nederland hadden geadopteerd, raakte Ellie toch zwanger, 
van een dochter. Inmiddels is ook zij getrouwd. Van één zoon moesten ze afscheid nemen.  
Hun grote droom? Jos: “Ellie zou al even graag gewoon thuisblijven, omdat de kinderen hier 
in de streek wonen, maar mijn ultieme droom is een zeilboot op Kreta. Zon, zee en wind, 
zalig.” 

Allochtonen sparen: “Als je de geschiedenis bekijkt, dan zouden we juist moeten blij zijn dat 
allochtonen hun intrek hier genomen hebben. Denk maar aan de Portugezen. Of de Joden, dat 
waren toch gedreven diamantairs. Zij hebben het grote geld naar hier binnengehaald. Zij 
waren een groot spaarvarken.” 

Wat ze voor altijd willen sparen? Ellie: “Mijn grootouders hadden veel antieke spullen staan. 
Toen mijn opa trouwde heeft hij een ladekast gemaakt, die hebben wij nu. Dat is echt iets met 
emotionele waarde.  
“Wij reizen ook bijzonder graag. We kiezen bewust voor steden en zoeken de plaatselijke 
bevolking op, het authentieke. Niet dat we zoveel talen spreken: communiceren doen we 
vooral met handen- en voetenwerk. Ook musea bezoeken we graag. Al is kunst zien voor ons 
belangrijker dan kunst creëren. 
“Achteraf proberen we indrukken van die plaatsen te sparen. In onze etalagekast staat er 
onder meer een haantje uit Portugal, een theepot uit Engeland, een poes uit Sicilië, poppetjes 
uit Zuid-Afrika, de typische houten voorwerpen uit Zweden en Meissenporselein uit 
Hongarije. We stallen dat allemaal mooi uit om zo onze herinneringen als het ware vast te 
leggen. Met foto’s doen we dat ook. We kleven ze in albums en bij elke foto schrijven we een 
verslagje.” 

“Door de dood van onze oudste zoon hebben we ook geleerd om de dag te sparen. We leven 
nu bewuster: iedere dag is meegenomen. Je moet gewoon genieten van de mooie dingen. 
Soms zou je ook tijd willen sparen, want de tijd vliegt.” 

“In relaties investeren, dat is ook belangrijk. Tolerant zijn naar elkaar toe.” 

  


